MET BETREKKING TOT DE
STICHTING

:Zoals eerder vermeld is de stichting
opgericht om een bijdrage te leveren in de
“behoeften en zorgen™ in onze
samenleving die steeds groter aan het
worden zijn. Armoede, sociale isolement
en ‘schaamte’ zijn enkele zaken waarmee
velen mee kampen. Onze motivatie en
drive is daarom, gehoor te geven aan en
een bijdrage te leveren aan deze groep
STICHTI mensen in onze samenleving. We willen

een verbinding maken en er zijn tussen de
M ERCY SAY YES mensen en vandaaruit volgend zorg
dragen voor weduwen, wezen en de
zogenaamde on- minvermogenden in
onze samenleving. De stichting wil
voornamelijk praktische hulp bieden aan
eenieder die dat nodig heeft, ongeacht
etniciteit, levensbeschouwing en

politieke voorkeur. Er zijn verschillende

JAA R O P GAV E 2 O 2 4 gebieden waar wij actief bezig kunnen en
willen zijn zoals bijvoorbeeld helpen met
huiswerk, helpen de Nederlandse taal te
Stichting Mercy Say Yes leren, gevangenen bezoek, bezoek aan
ouderen, activiteiten organiseren voor
kansarme kinderen in de
vakantieperioden. In dit kader heeft de
stichting de volgende activiteiten
georganiseerd en uitgevoerd in Nederland
in 2024. In de onderstaande pagina 's
vindt u een overzicht van onze activiteiten
van het afgelopen jaar.

Dionisio Victor Rosalia




KERSTDINER 2024

Wij mochten dit jaar weer het prachtige
kerstdiner organiseren.

Tafels vol gezelligheid, heerlijke thuis gemaakte
gerechten en mooie gespreken.

En als kers op de taart konden wij

de gasten zegenen met een kerstpakket.

Hier krijgt u een beeld van de kerst
viering (diner) met “onze gasten”. Alles
is er aan gedaan om hen even te
ontzorgen en om van een gezellige

moment te genieten met elkaar.

De stichting is begonnen met deze
activiteit in 2019 maar moest dit staken
vanwege de corona pandemie en de

geldende regels van de overheid

In de jaren dat corona heerste en
daarna is het de stichting altijd
gelukt om voedsel pakketten
samen te stellen en deze uit te
delen aan de mensen.
Samenkomen was er niet meer

mogelijk en de kerstdiner werd

opgeschort maar de distributie
van boodschappen ging wel door
middels individuele afspraken

met de mensen



KENYA 2024

Ook in 2024 heeft Kenya en de stichting een samenwerkingsverband met het plattelands dorpje
Getonto om hen te helpen hun gemeenschap te versterken op gebieden waar ze hulp kunnen
gebruikenn. Enkele gebieden waar de stichting hulp bied zijn bijvoorbeeld:

e Voedselhulp

e Bijdragen in studiekosten

¢ Schoolartikelen en kleding

e Huisvesting (doorlopende project)

e Aanleggen van elektriciteit (doorlopende project)

EVANGELISATIE TRAININGS WEEKEND

Wij hebben dit afgelopen jaar met onze stichting een bijzonder evangelisatieweekend
georganiseerd, waarin we ons geloof niet allen hebben verdiept, maar ook actief hebben
toegepast in de samenleving. Gedurende twee dagen stonden we stil bij het toepassen van het
evangelie binnen en buiten de kerkmuren. Wij hebben 2 gezegende gastsprekers mogen
verwelkomen, afkomstig uit een andere gemeente. Met hun nieuwe perspectief en hart voor
evangelisatie hebben wij het centrum van Alkmaar verteld over de ware boodschap van God.

Op de 1° dag hebben wij vooral de theorie geleerd achter het overbrengen van het evangelie. We
hebben ons verdiept in Bijbelse principes. Er was ruimte voor vragen, gesprekken en soms ook
grappen!

De 2° en ook gelijk de laatste dag van het evangelisatieweekend hebben wij kort een
theoretische inleiding gehad en trokken we de stad van Alkmaar in. Met openharten en een
mooie boodschap gingen wij in gesprek met de menigte. Er zijn mooie momenten geweest. We
hebben voor mensen mogen bidden en zijn er mooie getuigenissen uitgekomen. Het was
werkelijk een gezegend weekend.




VROUWEN CONFERENTIE

Women With Identity was een driedaagse conferentie waarin vrouwen centraal stonden. Wij
mochten Pastoor Gimena in ons midden ontvangen. Zij bracht een krachtige boodschap voor de
vrouwen van de. Zei sprak over het verleden en de pijn die vaak onopgemerkt in je hart leeft. Je
identiteit als vrouw zijnde - vooral als een dienares van God- en hoe je tegenslagen kunt
overwinnen. Deze werden zorgvuldig besproken in de workshops die werden gegeven. De
conferentie werd op zondag afgesloten met een gezegende kerkdienst waar allen die de
conferentie hadden bezocht (onze gasten) dit hadden bijgewoond.

FAMILIEDAG

Afgelopen jaar organiseerden we een gezellige familiedag met barbecue. Het was een dag van
ontspanning, waarbij vrienden en familie samenkomen.

Hoewel de dag begon met regen zat de vrolijkheid er toch in. Onder de tent was het goed warm
en gezellig met zang, gesprekken en spelletjes.

In de middag klaarde het weer gelukkig op, de kinderen konden lekker voetballen en zich
vermaken in de speeltuin dicht gelegen bij het water. Ook was er een springkussen voor de
kleinere kinderen. Er ontstond een vrolijke en verbindende sfeer.

Aan het eind van de middag werd de barbecue aan gezet en hebben we lekker kunnen genieten
van heerlijk eten.



Dit jaar vond er een lofprijs avond plaats, georganiseerd door een van de vrijwilligers binnen de
kerk. Het was een avond die volledig bestond uit aanbidding en natuurlijk lofprijs.

Tijdens deze mooie avond kwamen mensen om te zingen, bidden en stil te staan bij Gods
goedheid. Het was een gezegende avond waarin we samen God de eer gaven voor zijn goede
daden. In eenvoud, maar met oprechte harten.



